
In de Week gelegd 47-25, 16-11-2025, Het oordeel doorstaan 

Maleachi 3, 19-20a; 2Tessalonicenzen 3,7-12; Lucas 21,5-19 

 

Onder de Servische oppositie was het een leven als een oordeel, toen de 

wet aangenomen werd waardoor een ruïne van het voormalige 

Joegoslavische leger afgebroken zal worden (Trouw, 10-11-2025).Voor veel 

Serviërs is deze bouwval een monument voor de omgekomen militairen 

en burgers bij zware bombardementen en voor het verlies van Kosovo als 

Servische provincie. Na de ingreep van de NAVO in 1999 als reactie op 

de etnische zuiveringen door Servië, is het lot van de ruïne nu bezegeld. 

Ze wordt met de grond gelijk gemaakt en er komt nieuwbouw, een luxueus gebouwenblok, 

waar Jared Kusner -schoonzoon van de Amerikaanse president Trump- de hand in heeft .  

 

Mensen beschadigd door onrecht, zeggen mét de profeet Maleachi: Weet wel: hij gaat komen,  

de dag, die zal branden als een fakkel! Wij kunnen zo verlangen naar de dag dat het onrecht 

wordt gewroken en met wortel en tak vernietigd. Tegelijk mogen we hopen dat de gekwetste 

mens herstel vindt. In de woorden van Maleachi: dat de zon van gerechtigheid -een mooie 

naam voor God- opgaat en onder haar vleugels genezing brengt.   

 

Wie naar gerechtigheid verlangt, probeert de weg ernaar vrij te maken. Zo iemand gaat ‘puin 

ruimen’ en werken aan een betere wereld. Paulus heeft dat gedaan, schrijft hij aan de 

Tessalonicenzen. Hij heeft de Blijde Boodschap verkondigd, dag en nacht gearbeid en geen 

werk geschuwd. Dat doet hem zeggen: ‘Wie niet werken wil, zal ook niet eten’. Het Rijk Gods 

begint in de dagelijkse levenspraktijk. ‘Leer en leven’ vragen om overeenstemming met 

elkaar. Dus niet de kantjes ervan aflopen en een ander het werk laten doen.  

 

In het evangelie zien we Jezus kijken naar de prachtige tempel. Er komt een dag, zegt hij, dat 

er geen steen op de ander blijft. Raak dan niet in de war door mensen die zich valselijk  

voordoen als mij. Laat je niet van de wijs brengen wanneer je hoort van rampen en oorlog. 

Mensen zullen jullie oppakken en vervolgen, je overleveren aan machthebbers omwille van 

mijn Naam (JHWH is redding). Blijf overeind, óók wanneer het 

leven proeft als een oordeel. Het zal voor jullie uitlopen op een 

getuigenis. Maak je niet bezorgd, want Ik zal je een taal en wijsheid 

schenken die geen van jullie tegenstanders kan weerstaan. Door 

standvastigheid doorsta je het oordeel, en zul je je leven winnen!    

 

  

 

 

 

 

 


